
Dia 01 
250914 Berea Noord Zaligsprekingen 
 
Intro 
Ik ben Henk Rothuizen, voor wie mij niet kent en dit is Johanna Martina Geluk 
Twee keer getrouwd met Geluk. Dus Geluk heeft een bijzondere plaats in ons huis. 
 
Dia 02 
Wat is geluk? Ons toilet hangt vol met "Gelukspreuken, van volkswijsheid tot humor". 
Ik ben een echte gelukszoeker, maar misschien wij allemaal wel? 

Maar wat zegt de Bijbel over geluk? 
De zaligsprekingen worden in de nieuwere vertalingen geluksprekingen 
Maar is geluk en zalig hetzelfde? 
Laten we de zaligsprekingen eens lezen in een oudere vertaling HSV. 

De tekst 
Matteüs 5:1-12 (HSV) 

Dia 03 
De zaligsprekingen 
1Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 
kwamen Zijn discipelen bij Hem. 
2En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 

3Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
4Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
5Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
6Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. 
 
7Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 
8Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
9Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 

Dia 04 
10Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen. 
11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u 
spreekt, omwille van Mij. 
12Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de 
profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. 
 
Dia 05 
Een overbekend stuk uit de Bijbel. Overbekend maar ook ongemakkelijk.  
Omdat het niet mijn toiletwijsheid van "geluk" laat zien. Het is zo tegenstrijdig met 
onze cultuur van welvaart, genot en wat wij geluk noemen 
Zalig! 
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Wat is dat? Zalig? Of zalig zijn? HSV, de oude SV, NBG spreken over zalig.  
Andere vertalingen zeggen "gelukkig", maar die woordkeus maakt de tegenstrijdigheid 
alleen maar groter. "Gelukkig ben je als je arm van geest bent? "Gelukkig, wanneer je 
vervolgd wordt?" 

Zalig! Wat is dat? 
De Rooms-Katholieken verklaren iemand pas na zijn of haar dood zalig.  
De voorwaarden zijn dan, dat iemand uitzonderlijk deugdelijk geleefd moet hebben. 
Zo'n beetje zonder zonde, of wel heel weinig zonde en uitzonderlijk veel goede 
dingen. 
 
In feite is "zalig" een goed mens, dus iemand, die mens is zoals God hem of haar 
eigenlijk bedoeld heeft. 
Of beter geformuleerd: hoe zaliger je wordt, hoe meer je echt mens wordt! 
 
Jezus kwam op aarde om ons te laten zien, wat het is om God te zijn en wat het is om 
volledig mens te zijn. 
Jezus toont ons God en Jezus toont ons de volmaakte of zalige mens! 
Zó is God, en zó is de mens! Of: dit is het om echt mens te zijn! 

Daar start Jezus zijn bediening mee, zijn eerste preek:  
Kijk mensen, zo kun je leven als je werkelijk mens wil zijn.  
Zo word je gelukkig, zo wordt je zalig. Zo word je Mens! 

Uit die eerdere hoofdstukken, weten we dat Jezus deze boodschap bracht in een 
onveilige maatschappij. Zelf als kind al moeten vluchten. Terug komen in een land dat 
onderdrukt werd door de Romeinen, met alle armoede en oproer van dien. Midden in 
een politiek onrustige periode. 
 
Kenneth Tanner zegt: We worden pas echt mens, wanneer we mens worden zoals 
God mens werd in Jezus Christus. 

En de zaligsprekingen tonen ons dat pad, waarin Jezus ons voorgaat:  
Zó word je echt mens, zó word je zalig. 
Hoe ziet dat pad van groeien in je mens zijn eruit? 

Dia 06 
1. 3Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 
 
Arm van geest - een moeilijk begrip. Arm van geest zijn, heet ook wel nederigheid. 
Nederigheid is geen slaafsheid of onderdanigheid. Nederigheid is weigeren je beter of 
meer dan de ander te voelen.  
 
Arm van geest, betekent ook: weten dat je kwetsbaar bent.  
Arm van geest zijn is kwetsbaar blijven, en je niet verharden door je voor te doen 
meer te zijn dan wie je werkelijk bent.  
Dus ook niet proberen een beter christen te zijn of beter mens via de weg van 
presteren of jouw standpunten. 
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Eugene Petersen vertaald dit in The Message met: hoe minder van jou, hoe meer 
ruimte er komt voor God.  
God houdt van mensen die leeg zijn, zodat ze door Hem gevuld kunnen worden. 
Mensen die leeg zijn van zichzelf, daar begint het Koninkrijk der hemelen. 
Het Koninkrijk der hemelen is geen prestatie cultuur, maar begint bij het sterven aan 
Ik Mij en Mijzelf . Dat is de basis voor opstanding van Christus in mij. 
En sterven aan jezelf leidt tot rouw en treuren. Want… 

Dia 07 
2. 4Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
Wanneer ik sterf aan mijzelf, leer ik te rouwen en te treuren: 
Als er iets is wat we in onze maakbaarheid-cultuur verloren zijn, dan is dat rouwen 
en treuren. Ook in de evangelische hoek wordt ons maar voorgehouden dat het altijd 
goed moet gaan, of dat we in de overwinning moeten staan en is er nauwelijks ruimte 
voor lijden en rouw.  
 
Lijden, rouwen hebben we ook uit ons huis geplaatst en verhuisd naar ziekenhuizen, 
rouwcentra en soms de kerk. 
Rouwen over leed jouw aangedaan of jouw omgeving, rouwen over het sterven aan 
jezelf, opent de deur dat God je kan troosten, oprichten.  
 
Onze cultuur leert ons: Loop er van weg, dan is het er niet meer. 
Heb je een huwelijksprobleem? Loop er van weg, dan os het er niet meer! 
In plaats durf er doorheen te gaan te rouwen over wat je verloren bent en vandaar uit 
opstaan in een beter leven. 

Maar als we niet geleerd hebben te erkennen, dat we gevallen zijn, hoe kan je dan 
weer opstaan?  
Ontkennen van lijden in je leven lijdt tot hypocrisie. Ook al noem je het geloof!  
Het sluit ons af voor de omarming, die een liefdevolle Vader wil geven aan zijn kind 
dat verdriet heeft, omdat hij of zij iets van zichzelf heeft moeten loslaten. Ieder mens 
lijdt omdat het leeft temidden van een wereld vol geweld, haat en pijn. 

Rouwen is een reinigingsproces in ons diepste wezen. Onze tranen wassen ons, 
verzachten ons.  
We zetten ons hart op slot, dan blijven er diep van binnen zaken koken.  
En we kijken dan heel vreemd op, wanneer er ineens een enorme woedeuitbarsting 
plaatsvindt en we anderen pijn doen. Afreageren! Onze pijn botvieren op een ander. 

Dat gekke idee, dat we gelukkig zullen zijn, wanneer we wraak kunnen nemen. 
Of dat we er plezier in hebben wanneer het met die ander niet goed gaat! 

Wil je op weg gaan met Jezus en mens worden, dan dien je eerst je eigen armoede te 
zien en jezelf toestaan daarover de rouwen. Want dat maakt je weer zacht en moedig. 
Want… 
 
Dia 08 

3



3 5Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
Wanneer ik geleerd heb mijn eigen tekortkomingen te erkennen en te kunnen rouwen 
over het sterven aan mijzelf, staat er een creatief mens in mij op.  
Een mens die het goede voorheeft met zijn naaste. Want ons hart is zacht en moedig. 
Zachtmoedig is wanneer de Geest van God heerst over de kracht van mijn 
persoonlijkheid.  
De zachtmoedige is iemand die zacht is, doordat hij geleerd heeft kwetsbaar te 
blijven. Benaderbaar. Niet in een ivoren toren leeft, maar naast de mensen durft te 
blijven staan in hun kwetsbaarheid of zelfs in hun zonde. 
Maar ook geen watje! Zachtmoedig is ook de moed en kracht hebben om problemen 
aan te pakken. De moed om onrecht recht in de ogen aan te durven kijken. Want… 

Dia 09 
4. 6Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden. 
Zachtmoedigen hebben de moed om naar onrecht te kijken en te hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid. Niet passief, chips etend naar het onrecht in deze wereld 
op tv te kijken, maar met moed op te staan en er wat aan willen doen.  
 
Opkomen voor de misdeelden, voor hen die onrecht zijn aangedaan, zonder zelf ook 
weer in onrecht te vervallen. Zachtmoedigen vergelden geen kwaad met kwaad, maar 
overwinnen het kwaad door het goede. 
 
God belooft ons dat we daarin verzadigd zullen worden.  
Hongeren en dorsten naar juiste relaties, naar naastenliefde in plaats van naasten-
haat, racisme.  
Hongeren en dorsten naar beëindiging van de kloof tussen arm en rijk, 
onderdrukking, overheersing of dominantie, enz.  
En de verzadiging die God geeft is een groei in barmhartigheid. Want… 

Dia 10 
5. 7Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 
Hongeren en dorsten moet gepaard gaan met groeien in medelijden, groeien in 
barmhartigheid en genade.  
Medelijden is niets anders dan mede-lijden. 
Barmhartigheid kun je niet afkopen met een een procentje meer ontwikkelingshulp. 
Barmhartigheid vraagt betrokkenheid mee-wandelen, mee-leven, mee-lijden. 
En een mindset van christelijke denken: 
"Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat dan ook de ander niet!" 
Dat houdt mijn hart schoon of rein. Want… 

Dia 11 
6. 8Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
Barmhartigheid en medelijden is de pijn van de ander kunnen zien en toenadering 
zoeken. Het is de ander benaderen vanuit een hart zonder oordeel of veroordeling. 
Een rein hart kent geen bijbedoelingen of persoonlijk gewin, opinie, of belang. Een 
rein hart wil alleen de liefde van God communiceren. 
Rein van hart zijn, laat je God zien. Een rein hart ziet God in de ander, in de 
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omstandigheden, en zoekt de vrede met die ander of in die omstandigheden. Want… 

Dia 12 
7. 9Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. 
Rein van hart laat je God zien. Wanneer je God ziet, zien we vrede. 
En wanneer we vrede stichten als ons doel zien, worden we kinderen van God 
genoemd. 
In de liefde en barmhartigheid zien wij God. 
In het vrede stichten worden wij gezien als kinderen van God. 
Vrede stichten met God en met je naaste is onze missie in deze kapotte wereld. 
 
Geen vrede via deals, of onderhandelingen of onderwerping. Ook geen vrede via 
discussies. Maar een vrede als gevolg van een weg, die je gegaan bent van sterven 
aan jezelf, zachtmoedig worden, onrecht aan durven kijken in barmhartigheid en je 
hart rein bewaren. 

Dat soort vrede roept altijd tegenstand op. Want… 

Dia 13 
8. 10Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen. 
11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u 
spreekt, omwille van Mij. 
12Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de 
profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. 

Als je vrede zoekt en sticht krijg je tegenstand, want veel mensen zien en begrijpen 
niet dat liefde de oorsprong is van ons als schepsel. Als menszijn. 
 
Het kwaad wederstaat iedere vorm van liefde.  
Sterker nog liefde kan daardoor heel bedreigend zijn. 
Want het Koninkrijk van God is Liefde, is Gerechtigheid, is Vrede en is Blijdschap. 
God is liefde. 
God is Gerechtigheid in barmhartigheid 
God is Vrede zonder deals, maar in genezing en herstel van haat en onrecht. 
En dat proces roept weerstand op. 

En dat maakt ons als kerk profetisch in deze wereld vol onrecht en onvrede. 
Werkelijk mens worden in een onmenselijke wereld plaatst ons midden in het 
gevecht tussen het Koninkrijk van God en het Koninkrijk van de duisternis. 
Maar het is aan ons, de gemeente gegeven aan de overheden en machten van deze 
wereld de wijsheid van God in al zijn kleuren bekend te maken. 
Liefde overwint! Zelfopofferende liefde maakt van mij een mens naar Gods beeld. 

Dia 14 
Afsluiting 
Jezus is ons deze weg voorgegaan. 
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Jezus die ons laat zien wat en wie God is en wat en wie de mens is. 

Hij is door de zaligsprekingen heen gewandeld in zijn leven: 
 
- Hij kwam bij ons in uiterste nederigheid. God die zijn goddelijke heerlijkheid aflegt 
en een van ons werd en zich niet boven zijn naaste opstelde. 

- Jezus treurde met de treurenden en had verdriet om de misleiding van zijn eigen 
volk. En koos niet voor wraak of oordeel, maar 

- Zachtmoedig werd. Ervoor koos om geen Leeuw te zijn, maar een Lam in 
zelfopofferende liefde. 

- En hongerde naar de gerechtigheid van God via de weg van barmhartigheid en 
vrede of dat nu een overspelige vrouw betrof of slachtoffers de religieuze, politieke of 
economische macht, ook al zouden die machten hem martelen en doden. 

Jezus werd mens, zodat wij ook weer mens mogen worden en God, die 
zelfopofferende liefde is, openbaar wordt met ons, onder ons en uiteindelijk in ons. 
 
Wil jij die Jezus volgen?
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